LARVA FANZİN 


Sayı: 10 Fiyat: 3$ iie e Fanzini 


Aytaç Ars - Ceyda Kahraman 
Fatma Karaburun - Gökhan Toke: 
Mehmet Berk Yaltırık - Melike Topçu - Servan Altıkanat - Uğur Hakan Hacıoğlu 


Merhaba! 

Kısa bir aranın ardından bu kez onuncu sayımız ile sizlerin karşısındayız. Özgürlüğü ve özgür düşünceyi ilke edinerek çıktığımız yolculuğumuz destek ve ilginiz neticesinde her sayı giderek artan bir motivasyona dönüştü. Yakın zaman içerisinde 
çeşitli etkinliklerde yer aldık ve almayı da sürdüreceğiz. Fanzin kültürünün yaşaması ve benimsenmesi adına gerçekleşen her etkinliğe gönülden bağlılığımızı ve 
desteğimizi gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. 

Onuncu sayımızda “Sabah Yıldızı - Sabahattin Ali” belgeselinin yönetmeni Metin 
Avdaç ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Bununla birlikte aramıza yeni dâhil 
olan birçok arkadaşımız ilk kez bu sayıda bizlerle birlikte sayfalarımızda yerlerini 
aldılar. Ayrıca kapak görselimizin sahibi Aref Niazi'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir ve Edirne'de dağıtım yapmayı sürdürüyoruz. Soru, görüş ve önerileriniz ile birlikte fanzini edinmek, fikir sahibi olmak 
ve çalışmalarınızla fanzinimizde yer almak isterseniz larvafanzin©gmail.com'a 
yazmanız yeterli. 


Tekrar görüşmek üzere! 
Fanzine hücum! 


www.facebook.comj/larvafanzin 
twitter.comj/larvafanzin 
instagram.com)larvafanzin 
issuu.comj/larvafanzin 
Uğur Hakan Hacıoğlu 


İÇİMİZDEKİLER 


Hata Yapmaya Devam Ediyoruz- Aytaç Ars 
Gün Ortası Yalnızlığı - Ceyda Kahraman 
Yoksul Yeğenlerin Manifestosu - Çağrı Algül 
Sesler ve Renkler - Fatma Güner 
İsimsiz Şiir - Fatma Karaburun 
Metin Avdaç Röportajı - Gökhan Toker 
Güz Mektubu - Kadir Kaplan 
Yara ve Yaz - küçük İskender 
Bir Tabut Dokuz Akıncı - Mehmet Berk Yaltırık 
Rahman - Melike Topçu 
Hazan Mevsimine Doğru - Servan Altıkanat 
Türkiye Pullarında Çizgi Roman Karakterleri - Uğur Hakan Hacıoğlu 
Kapak Görseli - Aref Niazi 


Tasarım - Yücel Belki 


Hata Yapmaya Devam Ediyoruz — Aytaç Ars 


Koray Koral'a 


Her baba pasif agresif 

Bak füzelerin psikolojisi sarkık 

Her Sovyet filmi, biraz daha sancı 

Kahveler yapılmamış 

Henüz kurtarmamışız bir yerleri kendimizden 


Oysa biz barutun icadından beri arkadaşmışız 
Feodalizm çökmüş, biz tavla oynamışız 

Neye döndüysek ağaç ağrısı 

Neye çarptıysak çıtkırıldım restaurantı 


Sen bebek yüzlü bebek 

Senin kandırmacan bu 

Olduğun gibi, olduğun yere düşerek 

Sandalyenin bile kalbini kırmaktan imtina ediyorsun 


Sarılmak, sevabı birbirimize sürmek demek 

Beklemek ama ufkun altında Ay”ı fark ederek beklemek 
Göz kırpmak sonra birbirimize en suskun zamanda 
Kaçmamak, bir hücum olunca 

Kan oturunca davet edildiği ilk silaha 


Dada bir barda çıkan kavgada 
Yaralanmıyoruz. Çünkü inanmıyoruz dünyaya 
İnanmıyoruz bulutları alfabeleştiren dil tüccarlarına 


Bir çeşmeyle İtalyanca konuşabiliyoruz 
Duran su kirlenmiyor bize akınca 
Sehpa diplerinde hiçbir nimet ziyan olmuyor 


Hata yapmaya devam ediyoruz 
Çünkü an bize kalacak 
Sonsuzdan Perşembe çıkınca. 


Gün Ortası Yalnızlığı - Ceyda Kahraman 


Bir sahil kenarı barı, gün ortası yalnızlığı yaşıyorum. Geceden kalmalar henüz uyanmadı diğerleri ise günlük ritüelleri- 
nin peşindeler, kimse geçmiyor sahilden, masaya oturduğum an mutluyum gülüyor yüzüm, biradan bir yudum alıp 
ferahlıyorum, sonra sıkılıyorum, boğuluyorum sahilde, 
biram bitiyor, ben bitiyorum, Turgut hiç susmuyor, kayboluyorum, kimse geçmiyor, geçmiyor, geçmedi bu tek başınalık. Niye. Neden ne istediğini bilen bir kadın olarak girdiğim 
kapıdan kayıp küçük bir kız çocuğu olarak çıkıyorum şimdi, 
bunu garson bilmiyor, hiçbir şey sezmiyor yüzümden, kapı 
bilmiyor, az önce yalnızlığımı paylaştığım boş sandalyeler 
bilmiyor, bilmiyorlar ben de bilmek istemiyorum, bildiğim 
tüm yolları unutmak ister gibi yürüyorum, koşarak indiğim 
merdivenleri, ağır aksak çıkıyorum. Hayatta olduğumu 
yüksek sesle tekrar ediyorum içimden, hayattasın ve 
bunun tedavisi yok. Üç çıkmaz sokağa girdim, yolda üç 
sigara yaktım, doğru anahtarı üçüncü denememde 
buldum, anahtar kilidi tam yerine oturduğunda ev soğuk 
bir ürpertiyle karşılıyor beni, üç adımda uzandım koltuğa, 
üç oldu saat, adım geçmeyen kitaplarda üçüncü tekil şahıs 
olarak devam ettim hayata.O oldum, biz olmadım siz olmadım, onlardan olmadım, sizden olmayacağım. 


Sen Aydınlatırsın 
Geceyi 
(Yönetmen: Onur Ünlü) 


Yoksul Yeğenlerin Manifestosu — Çağrı Algül 


“Disconnectus erectuslar ve yoksul yeğenler adına ustam Oğuz Atay ve Sadri 
Alışık'a...” 


Tutunduğum bir hayatım vardı adi bir tepsi içerisinde çırpınan. 
Mektebi bitirince anladım bir halt etmediğini bu kirli işlerin 
Diplomamı vergi levhası gibi asıp atlara merak sardım ben de 
Urfa'dan dörtnala geldi bir gün beşinci koşuda “Yoksul Çocuk”! 
Ulan kafa mı buluyor benimle bu adi tepsi dedim kendi kendime 
Önce Lidyalılara sövdüm sonra herkes Napolyon oldu çevremde. 
Boğazda turlayıp birtakım efkaryalist düşüncelere dalmak istedim. 
İki kütük konuşmak için çıkageldi La Fonten'in fabllarındaki gibi. 
"Burada duramazsın arkadaşım! Burası özel mülk alanı" dedi biri. 
Asgari ücretli faşist görünümlü garibanlar tarafından kovuldum. 
Bugün de ölmedim be enişte! 
Bugünde yaşamaya çalıştım biraz işte... 
Gene ayaktayım sanki bir vilayet nüfusu kadar dolu metrobüste. 
"Bir sonraki durak Cennet Mahallesi" dedi o egzotik sesli kadın. 
Sesine kapılıp inmek istedim gecenin bir yarısı saat tam üçte. 
İnemedim, acılı bir matematik sorusu gibi geldi aklıma yetersiz bakiyem. 
Adına hane denen bir beton kiralamıştık bizimkilerle deniz kumundan hallice. 
Duvarı deldiğimizde plaj terlikleri giyebilecek kadar 
kum doluyordu içeriye 
Sahi, tatil nasıl bir şeydi enişte? Doblo'ya doluşup 
pikniğe gitmek gibi miydi? 
Kusura bakma sana da dert yanıyorum 
ama sen beni anlarsın dedim belki be enişte 
Tutunmak zor biliyorsun Galile'yi bile 
yuvarlak urganla astıran bu tepsideki işlere 
Kimisine altından sunuluyor tepsideki işler 
kimisine de yoksulluk içerisinde... 


Sesler ve Renkler — Fatma Güner 


Müziğin insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülmektedir. Renkler de hep vardı. 
Müzik ve renk arasındaki ilişki, fizik disiplinindeki bilim insanlarının da üzerinde 
durdukları bir konudur. Resim yapmaya başladıktan sonra gözümden adeta bir 
perde aralandı o mucizeyi gördüm, heyecanı duydum. Bilim insanları çok düşünmüş bu konuyu Örneğin Newton, notaları gökkuşağının yedi rengiyle ilişkilendirmiştir ve rengin oluşumunu sağlayan ışığı incelerken de ton aralıklarını renklerle 
açıklamıştır. Bu çalışmada, renklerin müzik üzerindeki etkileri ve müziğin, rengin 
en çok kullanıldığı alanlardan biri olan resim sanatı üzerindeki etkileri incelenmiştir ama heyecanı anlatılmamış. Ben o heyecanı duydum bir mucizeye şahit gibi 
hissediyorum. 

Sanatçılar neden borderline ruh haline sahip, bunu çok düşündüm. 

Renklerin değişkenliği ve birbirinden farklı karakterde olmaları gibi, notaların da 
her birinin farklı tınısı ve karakteri vardır. Örneğin lacivert rengini kesin bir yargıyla tanımlamak imkânsızdır. Ve bu rengin insanlar üzerindeki etkisi değişkenlik 
gösterebilir. Müzik çerçevesinden bakacak olursak bir müzik eseri de barındırdığı 
müzikal elemanlarla tıpkı renklerde olduğu gibi insanlar üzerinde farklı etkiler yaratabilmektedir. Renk tonları “sıcak renkler ve soğuk” renkler üzere ikiye ayrıldığı gibi müzik notaları da “majör ve minör” notalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Majör notalar, sıcak renkler gibi enerjikken, minör notalarsa, soğuk renkler 
gibi dinlendirici, sakin ve duygusal olarak hissedilmektedir. Renk ve müzik arasındaki bu gibi benzerlikler göz önüne alındığında bu iki öğe arasında bir ilişki 
yoktur demek anlamsız olacaktır. Hatta biraz bu konuyu abartıp sanatçıların sürreal ruh halleri ile ilişkilendiriyorum borderline bakış açıları var diyorum renklerin 
ve müziğin farklı karakterler göstermeleri sanatçıları da etkiliyor diyorum. 
Hayatın kendisi bir kaos bunu biliyoruz. 

Hayatın bir matematiği var. Müzik teorisi, matematiksel prensipler üzerine kurulmuş ve uyum ve uyumsuzluk arasındaki ayrımlar, renk teorilerindeki uyum ve 
uyumsuzluk modeli ve renk kombinasyonları temel alınarak yapılmıştır. Antik 
Yunan da müzikteki yedi notayı, bilinen yedi gezegenle yedi bölüme ayırmışlardır. Ve bu renk skalasına göre de tüm renklerin siyah ve beyazın karışımlarından 
meydana geldiğini söylemiştir. Belki de şunu demek istediler hayatınız bunda 
ibaret. 

Uyum da yok değil tabi... Kaosun kedisi de bir düzen. 

Ses ve renk arasındaki ilişkiden bahsedildiğinde ilk akla gelen kavram uyumdur. 
Uyum, sesin ve rengin bütünlüğünün bir parçası olarak kendisini gösterir. İşitilen 
ve görülen nesnelerin tümünde, hem ses hem de renk açısından belli bir düzen 
ve uyum olması gerekmektedir. Bu konu bitmez yazacağım daha ama şimdi 
resim yapıp müzik dinlemeliyim. 


İsimsiz Şiir - Fatma Karaburun 


Sessizliğe doyuyorum 
Dişleri derime batmış zamanın 
Bulanıklığına doğuyorum 


Eylül geliyor, katlanamıyorum 
Tuhaf bir duygusu kalıyor sırtımda 
Deviniyor bisiklet ile, ufku olmayan 
Bu karanlık şehir 


Ekim geliyor 

Kasım 

Aralık 

Hayatın sonuna yaklaşıyorum 
Cehenneme doğru giderken, 
Gitmeye devam ediyorum. 


Rüzgârını bekliyor avaramunun yelkenleri 
İşte böyle geçiyor ardı zamanım 


Benim ardı arkası olmayan 
Müphem zamanım 


Merhaba öncelikle bizi kırmadığınız için size çok 
teşekkür ederiz. Sorularıma Sabahattin Ali için hazırladığınız “SabahyYıldızı” isimli belgesel çalışmanızla başlamak istiyorum, bu eşsiz belgeselin fikri 
nasıl oluştu? 


Merhaba, Asıl ben teşekkür ederim fanzininizde 
konuk ettiğiniz için. Evet, ekip arkadaşlarım ve 
emeği geçenler bilir ki önemli bir belgesele imza 

“ attık. Bu belgesel de sadece benim emeğim yok, 
Sabah Ulldızı vefalı ekip arkadaşlarım ve dayanışma gösterenlerle 

birlikte oluşan bir emek ürünüdür. Belgeselin fikri şu 

şekil de oluştu. Mayıs 2010 ortalarıydı fotoğraf sanatçısı İsa Çelik ile Afyon Kocatepe Üniversitesinde- 
ki fotoğraf etkinliklerinden otobüsle İstanbul'a gece 
dönerken sohbetimiz genelde edebiyat ve sinemaydı. O sırada aklıma birden geldi Sabahattin Ali. İsa Çelik'e “Abi Sabahattin Ali'nin 
kapsamlı belgeseli var mı?” diye sordum. İsa Çelik “Metin, bildiğim kadar yok” 
dedi. Bende o an karar verdim. (Huyumdur bir şeye inandıysam o işi yılmadan yaparım.) “Sabahattin Ali belgeselini çekeceğim” dediğimde İsa Çelik şaşırdı ve 
“Metin, Sabahattin Ali zordur iyi araştırmalısın, kitaplarını okumalısın bir yıl çalış 
seni kızı Filiz Ali ile tanıştırayım” dedi. Sabahattin Ali'yi az çok bilen insandım; bir 
yıl bekleyecek zamanım yoktu. İstanbul'a döndüm ve dersime çalıştım, plan programımı yaptım on beş gün sonra İsa Çelik'i ikna ettim ve Filiz Ali ile beni telefon 
aracılığıyla tanıştırdı. Telefon konuşmasından sonra Ayvalık'a Filiz Hanımın 
yanına gittim, orda tanıştık samimiyetime inanarak belgeseli çekmeme izin 
verdi. Belgeselin fikir çıkışı böyle :) 


Xx ohotti, aç 


Belgeseli izlerken, çekimlerde yer alan birçok insanın hayatta olmadığı 
ortaya çıkıyor ve gerçekten insan bu anlamda çok etkileniyor, biz bu duyguları yaşarken, siz de belgeseli izlerken neler hissediyorsunuz bizimle paylaşır 
mısınız? 


Yukarıda verdiğim cevapta dediğim gibi zaman kavramı önemliydi benim için bir 
yıl sonra neler olacağını bilemesiniz. Çekimler ve araştırmalar paralel gitti. Konya'da hayatta olan öğrencisi var mı ya da öğrencileri araştırdım Konya'ya giderek. Konya'lı bir beyefendi İstanbul'da yaşıyor onun sayesinde Konya'daki öğrencisi Mustafa Tanrıkul'u buldum. Çekimden bir ay sonra vefat etti. Doksan yıl san- 


ki bu belgeseli beklemiş öğretmeni Sabahattin Ali'ye görevini yapmak için. En hüzünlendiğim yer Mustafa amcanın belgeselde yer aldığı yerdir. Çok içten samimi 
şekilde hocasını anlatır. Belgeselde yer alan çoğu insan artık yok, yaşamıyorlar. 
İşte bu yüzden belgeseli çekme kararı almamla, çekimlere başlamam arasında 
kırk beş gün var. Bir yıl beklemezdim. Bir de Halet Çambel müthiş zeki bir kadın 
onla belgesel vesilesi ile tanıştım. Zamanım olduğunda ara sıra yanına gider 
sohbet ederdim. Bir de Rasih Nuri İleri'ye giderdim sohbet etmeye. O da on beş 
dakika kabul ederdi, ama bu on beş dakika en az beş saat oluyordu. Belgeseli her 
izlediğimde bu insanlarla tanışmaktan onur duyduğumu ve keşke daha önce tanışma imkânım olsaydı şeklinde düşündüğüm oluyor. Hepsi güzel insanlardı, 
artık yoklar. 


Metin Avdaç "ın Sabahattin Ali ile olan hikâyesini de öğrenmek isteriz, sizin 
hikâyeniz nasıl başladı, elbette hayatınızdaki yerini de öğrenmek isteriz? 


Sabahattin Ali adı ile ilk yollarımızın kesişmesi 1978 yılına dayanıyor. O yıl Van'da 
amcamın kayın biraderinin çocuklarının sünnet düğününde oldu. Konvoylarla 
Van'da düğün alayı olarak gezmeye başlamadan bulunduğum otobüste insanlar 
birden “Aldırma gönül aldırma” şarkısını “Aldırma Yılmaz aldırma” diye söyleme- 
ye başladılar. İlk defa duyduğumu hatırlıyorum. Yıllar sonra şiirin sahibinin Sabahattin Ali'nin olduğunu öğrendim. Sonra doksanlı yılların başında “Kürk Mantolu 
Madonna” kitabını alıp okuduğumda Sabahattin Ali'ye hayranlık dudum. İşte Sabahattin Ali ismiyle tanışmam böyle oldu. 


“SabahyYıldızı” belgeseli birçok özel içeriğe ve bilgiye sahip, fakat bu belgeseli çekerken en çok zorlandığınız ve etkilendiğiniz sahne ya da sahneler hangileri oldu? 


Önce şunu söyleyeyim belgeselin tamamı benim kadar insanları da etkiliyor. 
Özellikle Almanya ve Bulgaristan çekimlerinde duygusal etkilenmem oldu. Almanya'da Potsdam'daki oturduğu evinin sokağını bulduk ama evini bulamadık. 
Almanya'da yaşadığı süre içerisinde gezdiği mekânlara gittim orda çekimler yaparken sanki Sabahattin Ali ile birlikte geziyordum. Kürk Mantolu Madonna kitabında yer alan mekânlarda çekim yaptım; Sabahattin Ali buralarda hep bulunmuş. Bir de Bulgaristan'da doğduğu evin olduğu yeri görmek çok farklı duyguya 
soktu beni. Mutluydum o an orada olmakla. Belgeselin şu sahnesi zordu demem 
yanlış olur. Belgeseli çekme kararını verip belgeseli titizlikle işlemem asıl zor 
olandı ve bunu da başardık arkadaşlarla. 


Metin Avdaç çok değerli bir yönetmen ve birçok özel ödüle de sahip, bizlere 
biraz da diğer çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? 


Her insan değerlidir böyle bakarım ama eşit tutamam değer açısından; insanlara 
katkı sağlayanlar elbette değerlidir. Bakın sizler de değerlisiniz, gönülden büyük 
çabalarla fanzin çıkarıyorsunuz, toplumları aydınlatma adına. İlk belgeselimi 
2005 yılında çekmeye başladım adı “Torakçılar”. İkinci belgeselim olan ama on 
bir yıl süren “Işığımızın Emekçileri” belgeselimin sonuna geldim. Şuan Ankara'dayım bu belgeselin kurgusu için. Belgesellerime yaratıcığıyla katkı sağlayan 
Thomas Balkenhol ile kurguda çalışacağız. Diğer belgesellerim ise “Çotanak Yolunda, Kara Altından Altın Mikrofona, Yüksek Gerilim Cambazları, Siyah/Beyaz 
çok Renkli (İfsak belgeseli, yapımcı İfsak)”. Üretmeye de devam edeceğim. 


Prof. Dr. Filiz Ali ile beraber Sabahattin Ali adına çektiğiniz bu belgeseli 
birçok ilde gezerek insanlarla buluşturup, bunun yanında söyleşilere katılıyorsunuz, biraz da bu konu hakkında konuşalım isterim, gittiğiniz illerde ilgi 
nasıl ve en çok etkilendiğiniz yerler nereleri oldu? 


Filiz Hanım içtenlikle geliyor belgeselin gösterimlerine. Aslında öyle salonlar 
hınca hınç dolmuyor. İlgi yetersiz, insanları anlamak çok zor. Ama şunu diyebilirim konuk olduğumuz yerlerde nitelikli insanlar hep oldu. Bu yüzden sayılara takılmıyorum. Gittiğimiz her yer değerliydi ve çok güzel karşılandık ve konuk ettiler. 


TPAO Batman Orkestrası gibi Anadolu Pop/Rock tarihimize adını altın harflerle yazdırmış efsane bir grubun belgeselini çekmiştiniz, acaba Türk Rock 

Müzik Tarihimiz içinden yine böyle bir eşsiz grup ya da sanatçının belgeselini 
çekmek ister misiniz ya da var mı böyle planlarınız? 


Batman Orkestrasının bende ayrı bir yeri vardır. Çocukken bu orkestrayı sık sık 
dinlemişliğim vardı. Bu belgeseli yapmamdaki etkendir çocukluğumun geçtiği 
şehre karşı duyduğum vefam. Anadolu Pop/Rock tarihini ya da o dönemlerde 
çıkış yapmış bir orkestranın, kişinin belgeselini yapma fikri hiç yok, düşünmüyorum. Şuan iki proje ile uğraşıyorum enerjim bunlara akıyor. 


Şu sıra bizleri bekleyen bir film ya da belgesel çalışmanız var mı üzerinde çalıştığınız? 


2006Yılında çekimlerine başladığım dönem dönem çektiğim “Işığımızın Emekçileri” belgeselimin kurgusundayız Thomas Balkengol ile. Bu yaz Filiz Ali'nin kurucusu olduğu Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisinin 20. yıl belgeselini çektik. 
Kısmetse onun da kurgusuna Mart başında başlayacağız. Dediğim gibi iki proje 
ile uğraşıyorum. 


Edebiyatı nasıl buluyorsunuz, son yıllarda çıkan fanzin dergi ve kitapları? 


Samimiyetle söyleyeyim hiç fanzin, dergi ve kitap takip edemiyorum. Bir yıldır 
kitap okumadım. Yazar ya da eleştirmen olmadığım için kitaplar hakkında yorum 
yapma haddine sahip değilim. Belgeseller insan enerjisini çok alıyor. Bir yıldır 
çok feci şekilde yoğunum. Yılın yarısını İstanbul dışında geçirdim. 


Larva Fanzin olarak bizi kırmayıp, sorularımızı cevapladığınız için size teşekkür edip başarılarınızın da devamını dileriz, Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz? 


Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm yazar arkadaşlara sevgi saygılarımı iletiyorum. Larva Fanzin'in ömrü sonsuz olsun. 


Kalbim! 
sen varsın 
sen tökezleyen bir şarkı değilsin 
ne de uzun, yanık havalı türkü 
sen kendinin ezgisisin. 


Arkadaş Zekai Özger 


Güz Mektubu-Kadir Kaplan 


Mektuplar yazıyorum ona, 

okuyamayacağı 

Güz gibi sararmış yapraklarda duruyor 
Ardınca bıraktığı kelimeler 

Harfler seçiyorum artık söyleyemediklerime 
Dalgın bir makberdeyim şu ara 

Beni tartamayan bir hatıradan yazıyorum 
Şimdi, 

Bu güz mektubunu ona... 


Çabuk bir ayna kaçıyor içime | i gJ 
Yansıttıkça bana kendini ta. | id 
elleri büyüyor İ 
Gökler diyorum, gökler çok uzun! 


Şehirden çıksam yastığıma koysam başımı N / >> 


Yastıktan çıkıp bakışımı arıyorum 
Sonra su içiyorum 74 e 
Başka şehirleri anlatan mektubuma başlıyorum ek 

Hazan ve aşk! | 7 AN 
Solgun yapraklara dönüşüyor b ) ş 
Ama gözleri ği Smm veii 
geçmişi ve geleceği erteleyen t X * 
Bir kibrit alevi gibi şimdi 1 


Lirik devinimler Süreya'dan şiirler V/ 
Seçip seçip bak diyorum bu satırda / 
Tuhaf bir satırın tam ortasında 

aşk'ı yazıyorum 

“yazıp 

krizalit bir zarfla gönderiyorum sana 


Bu güz mektubunu okumasan da... 

Tek başıma su serpiyorum 

yaralı bütün harflere 

Yaralanmış ve yalnız kim varsa 

anlasın, 

Bu elimdeki son güz mektubunda 

ruha dolsun diye. 

Biliyorum mühim bir şekilde okunmayacak 
Sayrı bir aşka yazdığım 

güz mektubudur ona 


Yara ve Yaz — küçük İskender 


Değirmeni bıraktı 
Evin pencerelerini döndürüyor rüzgar 
Ben bu itibarla yaşayamam 


Yaralıydı yaz 

“Yaralıydı yaz” yazsam da olağan tuhaflıklara 
Yarım da anlaşılsa 

Şakakları, atan damarlarla tırpanlanmış 
Sözü, keskin iftiralarla biçilmiş bir insanda 
Ölü doğan ikizlerdir yara ve yaz 


Ölü doğanlar hayatın işine yaramaz 


Seslerin molozunu kaldırmak zor bu fitil fitil ateşten 

Fakat işte saklanmış bir yaz fazla özel 
Sığındıysa size, dizleri kanamışsa ve dudaklarının kenarına 
Hınzır bir tebessüm bulaşmışsa, asil ama suçluysa 
Suskunluk uğruna mirastan rızanla çıkmak gibi 

Güzel hayvanlar, korkunç insanlar arasında acıkmak gibi 
Dürtmek kendi hayalini 

Öldürtmek kendi hayaletini 

Yazın peşinden şaşkın bakan çocuklara 


Yaza sır verme, tutmaz 


Aşkların da altına raylar döşenmiştir 

Bir gün geldikleri hızla giderler 

İnenler binenler sürüklenenler 

Güneşe görünenler güneşle görünenler hepsi 
Göğün alevleriyle yalanırken veya yalanlanırken yaz 
Düşmüşse, dizleri kanamışsa 

Ben bu itibarla yaşayamam 


Yaza yalvarma, asla kalmaz, buralarda kalamaz o 
Kavurur uzaklaşır ıslak gözleriyle, ağır beter hikayeleriyle 
Keşke sevebilseydik, sevişebilseydik keşke der 

Der ve biter 


Bir dahaki yaza kadar herkes nedensiz suçlu, pişman 
Herkes sakladığı neyse yani biraz o kadar derbeder 


Bir Tabut Dokuz Akıncı -— Mehmet Berk Yaltırık 


Gecenin köründe bir yanına Türklerin diğer yanına Nemçelilerin hükmettiği 
serhat boylarında, Nemçelilere tâbi küçük bir Macar köyü, meydandaki handan 
yükselen gürültüler haricinde sessizdi. Handaki gulguleye köyün kuzeyinden 
meydana giren beş atlının nal sesleri karıştı. Nemçe kale muhafızlarının urbalarına bürünmüş dört atlının başında şapkası ve peleriniyle kale komutanlarından 
olduğu anlaşılan orta boylu, çiçek bozuğu suratlı biri vardı. 


Hanın önüne geldikleri uyuklamakta olan seyisler bir anda ayaklanarak atlılara 
doğru koşturdu. Şapkalı adam seyislere bakarak Almanca hana gelip giden birilerinin olup olmadığını sordu. Seyislerden vaktiyle orduyla yürümüş olanı bozuk Almancasıyla köyü muhafazasından sorumlu milis komutanının kısa süre önce geldiğini, adamlarıyla handa beklediklerini söyledi. Onun dışında handa toplananlar 
yoldan gelip geçen sıradan ahaliydi köylüler, çobanlar, çerçiler, talihini arayan 
her türden işsiz güçsüz kimse-... 


Nemçeliler hana girer girmez pastırma, peynir ve şarap kokuları rüzgâr misali 
yüzlerine esti. İçerideki başların çoğu bir anlığına onlara döndü, ardından önlerindeki testilere bardaklara doğru eğildi. Kale komutanı hancının durduğu tezgâhın 
hemen önündeki büyükçe masada tek başına oturmakta olan milis komutanını 
görünce adamlarıyla birlikte o yöne seğirtti. 


İki tane milisin masanın gerisinde kılıçlarına ve tezgâha dayanmış halde durmaları komutanın dikkatini çekmişti. Sonradan handa her tip insan olduğunu görerek 
güvenlik tedbiri olduğunu düşündü. Ancak milislerin gayri ciddi durduklarını, 
gelip geçen kızlara kaş göz işareti yaptıklarını görünce yaptıkları işi yarım yapmalarına öfkelendi. Milis komutanının oturduğu masanın hemen çaprazındaki genişçe masanın etrafını çepeçevre sarmış, hayduktan çobandan ayırt etmenin imkânsız olduğu kimi uzun saçlı kimi ecel perçemli, kimi pala kimi seyrek bıyıklı dokuz 
adam oturuyordu. Hanın diğer sakinlerinden farksızdılar. Adamlardan birisi handaki kızlardan birini kucağına oturtmuş türlü edepsiz şakaları Macar lisanında savururken etrafındakiler de neşeli neşeli gülüyor, testilerindeki şarabı sağa sola saçıyorlardı. Oralarından buralarından sarkan hançerleri, kılıçları, piştovları da hayli 
ürkütücü görünüyor, insanı rahatsız ediyordu. 


Komutan masaya gelir gelmez milis komutanı adamın üstündeki nişanlardan 
hangi kaleden geldiğini ve rütbesini anladı. Ayağa fırlayarak abartıyla selamladı: 
“Komarno Kalesi'nin yiğit erlerine selam olsun! Benedek! Koca hancı! Komarno 
kalesi yiğitlerini görmüyor musun? Gözlerini Türk oku deldiyse kulağını da Türk 
palası kesmedi ya? Şarap getir! Peynirinden ve kurutulmuş etinden de getir!” 


Hancının yamakları koşturmaya başlamışken kale komutanı hiçbir şey söylemeden masaya oturdu. Adamlarına da oturabileceklerini işaret edince oturaklara 
çöktüler. Milis komutanı gülümsedi: “Askerlerinizle yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor olmalı komutan?” 

Komutan önüne konuşan testiyi bir dikişte boşaltıp sakilik yapan hancı yamağına 
geri uzatırken karşılık verdi: “Sınır kalelerinde böyle olmalıdır. Askerinle vakit geçirmezsen komuta edemezsin. Kendi köyünüzde boğazınız kesilmesin diye sırtınızı eli işte gözü oynaşta milis askerlerine dayadığınıza göre bunu anlayabilirsiniz?” 

“Sınır köyleri böyledir asaletmeapları. Savaşta da barışta da serdengeçtiler, hayduklar, haramiler eksik olmaz malum. Bizim Buc köyü de böyledir. Sualimi mazur 
görün ama bilmek isterim, böyle az sayıda askerle bu vakitte gelişinizin sebebi 
nedir?” 

“Alelade bir artçı harekâtını sefere dönüştürmeye lüzum yok. Komarno'ya ne 
kadar uzağız ki şunun şurasında?” 

“Komarno'ya uzak değiliz ama Estergon Kalesi'nin de dibindeyiz. Estergonluları 
bilmez değilsiniz ya haşmetmeapları? Türk'ün şeytan kovalayan cinsindendirler. 
Nereden çıkacakları belli olmaz. O yüzden burada milislerin bir kısmı askermişçesine günün belli zamanlarında nöbetleşe böyle silahlı gezerler. Komarno yiğitleri 
Estergonlulardan aşağı kalmaz ama böyle dolaşmanız iyi olmaz.” 

“Biz çok Estergonlu gördük kumandan, tasalanma!” 

“Artçı dediniz haşmetmeapları? Neyin artçısı? Askeri bir hareketse adamlarımın 
kalanını da silahlandırayım?” 

“Lüzum yok. Bizim Komarno kalesinin muhafızının izdivaç hazırlıkları işte.” 
“İzdivaç mı?” 

“Gelini getiriyorlar. Ama anlayamadığım bazı tedbirler alındı. Kaleden tüm papazlar çıkarıldı. Benim gibi burç komutanlarını da tek tek sağa sola artçı gönderdiler, yabancı birilerini görürsek haber uçuralım diye.” 

“Burası sınır, burada Macar bile Macar'a yabancıdır kumandanım...” 

“Öyle ama... Emir demiri keser.” 

“Gelin ne taraftan geliyor?” 

“İsmen biliyoruz. Frauenbach kontesi. Ta Karpat Dağları'nın oradan geliyor. Arabası Modrany köyünde beklerken komutanımız onu aldırmaya gitti. Neden böyle 
bir şey yapıldı, oyalanmadan kaleye gelmediler, papazları dışarı çıkardılar bilmiyorum.” 

“Böyle debdebeli olduğuna göre gelinin gelişi, bizim Komarno hisarının muhafızı 
yüksek dereceli soylulardan olmalı?” 

“Ailesi soyludur ama topraksız soylulardan.” 

“Koca kontesle nasıl evlenebildi?” 

“Galiba kontes pek koca bulabilen biri olmamalı ki bizim kumandana kaldı! Şerefine milislerin yiğit serdarı!” 


Askerler kadehlerini, testilerini kahkaha eşliğinde havaya kaldırırken arka çaprazlarındaki masada oturan hayduk kılıklı, kucağında kadınla oturan adamın kulaklarını tilki gibi dikerek kendilerini dinlediğinden habersizlerdi. Kadını bırakıp bıyıklarını burarak ayağa kalkan orta boylu hayduk ağır ağır askerlere dönerek Almanca 
şettiğiniz için müteşekkirim beyzadem!” 

Komutan da askerler de ne olduğunu anlayamamışlardı. Milis komutanı bir anda 
ayağa fırlayarak bağırmaya başladı: “Kadınla oynaşırken bizi dinlemiş! Akıncı 
bunlar! Türkler! Türkl...” Akıncılardan birinin ansızın göğsüne fırlattığı bıçağın 
yarası nedeniyle milis kumandanı yere çökerken han da bir anda karıştı. Orta 
boylu akıncı Türkçe: “Bre kâfire aman virmen! Koman yiğitlerim! Urun ha!” diye 
bağırınca adamlar yüzlerinde hasımlarını sindiren muzafferane sırıtışlarla kılıçlarını kınlarından sıyırıp askerlerin başına üşüştüler. Gafil avlanan Nemçeliler ve canlarını kurtarmaya çalışan milisler kılıç darbeleriyle yere serilirken handakiler 
çoktan dışarıya uğramıştı. 

Orta boylu akıncı han sakinleşince bir anlığına etrafına bakınarak Macarca: 
“Maria! Neredesin?” diye seslendi. Ses gelmeyince Türkçe söylendi: "Ah! Maria 
nam kefere kızınun saç belikleri âdemi yüreğinden boğar kement misalidir. 
Ahdım olsun ki şol köye yeniden varursak ol kafir kızunu sürüyüp Estergon'a götüreceğim! Şimdi Komarno küffaruna haber virilmeden biz dahi Modrani nam 
karyeyi basup ol kumandanu ve dahi avradunu esir idelim, fidyesi bahalı olur!” 
Böyle deyince akıncılar hep birden dışarı çıkıp hana girdiler. Kendi atlarını ve 
diğer atları, handaki asker ölülerini de alarak köyden hızla ayrıldılar. Modrany 
köyüne yaklaştıklarında yolda buldukları ağaç dallarını haç şeklinde çatıp ölüleri 
süvariymiş gibi atlarının üzerine oturttular. Köyün içinde ay ışığı altında yüze 
yakın askerin kâh at sırtında kâh piyade dolaşıyorlar, etrafı kolaçan ediyorlardı. 
Akıncılardan dördü köye usulca yaklaşarak samandan sazlıktan çatıları tutuşturup yoldaşlarının beklediği yere döndüler. 

Köyün dört bir yanında alevle yükselince ne yapacaklarını şaşıran askerler aceleyle su kuyularına koşturmaktayken bir anda köyün dört bir yanından at sırtında 
piştovlarını ateşleyerek, kılıçlarını sağa sola savurarak gelen akıncıların hücumuyla karşılaştı. Neye uğradıklarını şaşıran Nemçeliler ve Macarların çok az bir kısmı 
mukavemet gösterebildi. Sırtlarında hayvan postlarıyla korkunç naralar savuran 
akıncıları ay ışığı altında kendi memleketlerinin ecinnilerine benzettiklerinden yürekleri ağızlarına gelmişti. En son iki-üç akıncı arkalarındaki ölü süvarilerle tek bir 
koldan kalabalık şekilde meydana yalın kılıç girdiklerinde mukavemetleri kırıldı. 
“Kaçan asker düşmanı çift görür” kavlinden büyük bir akıncı kolunun baskınına 
uğradıklarını düşünerek kendilerini köyden atıp kalenin yolunu tutmaya başladılar. Atları dahi süvarisiz sağa sola dağılmış, nal seslerinin patırtısından, vaveylasından düşman ürküntüsüyle doğdukları güne lanet etmişlerdi. 


Dokuz akıncı köyün meydanında tek başına bekleyen siyah renkte ve hayli büyük 
arabanın etrafını çepeçevre sarararak yaklaştı. Arabadan atlayan uzun saçlı, 
kıvrık bıyıklı bir adam ellerini kollarını sallayarak durmaları için Macarca, Almanca konuşuyor arada bir Türkçe: “Bre medet aman!” diyordu. Sağ bileği yaralı 
olduğu için sürekli kolundan kan damlayan, sırtına attığı işlemeli pelerinden hisar 
muhafızı olduğunu tahmin ettikleri adamın böylesine çırpınışını görünce orta 
boylu akıncı öne çıkıp elindeki karabelanın kabzasıyla şakağına vurarak yere yuvarladı. 

Akıncıların başı: “Hem kumandanı hem müstakbel zevcini esir eyledik. Şol küffar 
avradını bir de biz görelim!” diyerek arabanın kapısını açtığında dışarıdan vuran 
ay ışığında arabada minder namına hiçbir şey olmadığını, sade siyah renkte gâvurların defnedildiği cinsten bir tabutun kapalı vaziyette beklediğini görünce şaşırdı. Kontesi göremeyince başka bir yere sakladıklarını düşünerek öfkelendi 
ama içten içe de tabutun kapağını açmak için delice bir istek duydu. 

Akıncı tabutun kapağını açtığı zaman gece misali karanlık saçlara sahip bir kadını 
boylu boyunca uzanmış vaziyette buldu. Kadın sanki vefat etmiş gibi nefes almaksızın yatıyordu ancak tuhaf bir şekilde uykudaymış gibi görünüyordu. Göz kapakları bir anda açıldığında ay ışığı altında kedi gözleri gibi ışıldadığını gören 
akıncı: “Yazılan gelir başa!” diyerek korkusuna rağmen metanetini korudu. Kadının ağzının kenarlarındaki kurumuş kan lekeleri çocukluğunun Rumelisi'nde anlatılan nahoş kocakarı masallarını hatırlatmıştı. Kabir toprağından dışarıya çıkıvermiş kurukafalar misali ağır ağır sırıtmaya başlayan kadının köpek dişleri ve kanlı 
dili akıncının kalbini uzun senelerin ardından ilk kez korkuya boğmuştu. Çığlık 
bile atamadan daha ruhunu o anda teslim etti. 

Gün doğmaya yakın toparlanan Nemçeliler ve Macarlar, Türk atlılarının dönüş patırtısını işitmeyince geri dönüp dönmediklerine bakmak için usulca köye sokuldular. Yerde yatan ölülerin haricinde arabanın meydanındaki tabutu, kan kaybından 
ölüp gitmiş kumandanı ve boğazları parçalanmış vaziyette sağa sola fırlatılmış 
gibi cesetleri duran dokuz akıncıyı bulunca o geceki Türk baskının kendilerini kurtardığına hükmetmişler, papazları da çağırarak dualar eşliğinde cesetleri ve dahi 
arabayı ateşe vermişlerdi. Yıllar yıllar sonra o günü gören askerler, arabanın yakılması esnasında işitilen korkunç böğürtüleri ve tıslamaları ayan beyan duyduklarında ilk günkü dehşeti muhafaza ederek torunlarına da anlatacaklardı. 


SON 


Rahman — Melike Topçu 


Kar yağarken, 

kan kusan 
Rahman bir kalpti, 
solun. 


Ellerinse, 

annesine toprak atmak için, 
şadırvanda yıkanan, 
mosmor yalan. 


Baban nerden bilsindi 

ateşler içinde yanarken suyun varlığını 
Suyunu gömmüştü baban. 

Sen elinde kitap 

sessizce ve sürekli 

'Rahman Rahman Rahman' 


Gözlerin, 

kör olsaydı o vakit 

lütuf derdin göklere. 

Anne kemiklerini, 

zifiri karşılardın. 

Babana, 

ceylanların ağzından su içirirdin. 


Nostalghia 
(Yönetmen: 
Andrei Tarkovsky) 


Geceydi,geceydi 

ve gece gökyüzünde çıbandı 
Gözlerin, 

su toplamış bir tendi o gün. 


Ellerin 

su taşıdı cennetten. 
Dilin sessizce ve sürekli 
'Rahman' 


Anne kemiklerini koklarken bir gün 

Kör değilken, 

sağır olmak istedin. 

Çünkü birkaç saniye önce bağırdı baban 
'Su getir Rahman "' 


Hazan Mevsimine Doğru — Servan Altıkanat 


Ağustosun sonları... 

'Yaz' kuşunun son kanat çırpışları... 
Dalgalı deniz, 

sert bir rüzgar... 

Kukalar misali devrilen şemsiyeler. 
Güneşle rüzgarın kol kola girişi. 

Çınar ağaçlarının yaprakları kıpır kıpır... 


Oturmuş, 

üzerine güneş vuran aziz İstanbul'un evlerini temaşa ediyorum, 
Çınarcık sahilinde... 

Denizin dalga sesi bambaşka. 

Üç tane kız, dalgalarla oynuyor. 

Denizin üstünde bir otobüs, 

kaldırımın üstünde ise kuşlar; 

hep birlikte uçup, tekrar dönüyorlar kaldırıma... 

Hayale dalış için, 

elverişli bir zaman... 


Deniz aksesuarlı, bebek arabalı, kulaklıklı 

insanlar görüyorum. 

Rüzgara karşı direnen 

bisikletli insanlar... 

Birbirlerinin fotoğrafını çeken 

ve köpeğini gezdiren tasmayla... 

Kaldırımın ortasında bir simitçi tezgahı. 

Beyaz şapkalı mısırcı da çok geçmeden gözüküyor. 
Bakış Mısırcı o. 

1983'ten beri var. 


Irakta bir uçak, 

sinek küçüklüğünde... Toparlanıp gidiyor ağustos. 

Herhal aziz İstanbul'a iniş yapacak. Eylül de damlar birazdan. 

Küçük bir motorlu tekne Sararıp dökülür ağaçların 

kıyıya kaçıyor, yaprakları... 

dalgalardan, rüzgardan... Göçer sıcak diyarlara göçmen kuşlar.. 
Geyik misali, Hazan mevsiminde. 

tilkiyi görünce ormanın derinliklerine kaçan... | Ayrılığın, hüznün mevsiminde... 


Yazı Dizisi: Türkiye Pullarında Çizgi Roman 
Karakterleri - Uğur Hakan Hacıoğlu 


Analog kültürün belki de en gözde işlerinden biri de pul koleksiyonculuğuydu. 
Gazete arşivlerini incelerken karşıma çıkan 1977 basımı bir gazetenin en alt satırında küçük bir karenin içerisinde şu satırlar yazmaktaydı; “En Güzel Hediye 
Pul'dur. Pul Kataloğudur. Pul Defteridir.” Halen pul biriktirmeye çalışan biri 
olarak bu hoş karşılaşma beni oldukça memnun bırakmıştı. Geride bıraktığımız 
sayıda “Ülkemizin Pul Tarihi” isimli çalışmam ile pulun ülkemizdeki ilk yıllarına 
kısaca değinmemin ardından bu sayı için yeni çalışmama başlarken o küçücük 
gazete kupürünün vermiş olduğu motivasyonla satırlarımın yönünü belirliyorum. 
Bu sayımızda başlıkta da görüldüğü üzere çizgi roman ve masal kültürümüzde 
yer alan karakterlerin pullarımızda nasıl yer aldığını hep birlikte inceleyeceğiz. 


 eakkkkkkkkkkikeni 


5 Temmuz 1976'da yürürlüğe giren Nasrettin Hoca serisi üç 
adet puldan oluşmaktaydı. Çok renkli olarak basılan bu seri dönemin genel tiraj değeri olarak kabul edilen 400.ooo adet basılmıştı. Fıkraları ile bizim için önemli bir değer olan Nasrettin Hoca'nın bu üç pulunu incelemelerimde başlangıç olarak kabul 
ettim. 


g Ekim 1991'de yürürlüğe giren Keloğlan 
pul serisi de üç adet puldan oluşup renkli 
bir pul serisiydi. 600.000 tane basılmıştı. 
Sayısal anlamda iyi bir tirajı olsa da günümüzde diğer pullara nazaran piyasada 
daha az karşınıza çıkması muhtemel bir seridir. 


20 Nisan 2006'da yürürlüğe giren Karaoğlan pul serisi dört adet puldan oluşan ve 
güncel basım kalitesine sahip bir pul serisiydi. Renk kalitesi ve tasarımı ile oldukça başarılı olan bu serinin 400.000 adet basılmıştır. Piyasada bulunabilen bir 
puldur fakat şu anda incelediğimiz pullara nazaran fiyat açısından daha yüksek 
bir değere sahiptir. 


Son olarak inceleyeceğim dördüncü pul yine bir Keloğlan serisi. 29 Kasım 
2007'de yürürlüğe giren ve dört puldan oluşan bu serinin tiraj bilgisine maalesef 
ulaşamadım. İlgi çekici bir tasarıma sahip olan bu pul piyasada rahatlıkla bulunabilir. 


Çizgi roman ve masal karakterleri açısından incelendiğinde edindiğim ve ulaşabildiğim bilgilerden karşıma bu dört pul serisi çıktı. Elimden geldiğince onlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. 


Gelecek sayıda görüşmek üzere! 


“biz azaldık” dedim, “dünya da eksildi” 
çapaklar kılçıklar temizlendi aramızda 
uzaklık mı gerek peki, aşk nerede 
“aşk sessiz dolaşır” dedi O 

“bir yerlere yağmur yağıyordur, öyle” 


eksilenleri topladım, işte, hepsi 
geride az bir şey kaldı 


Gülten Akın - Kar Soğuğu 


